Dini Değerler Serisi 








LL? 
KÖ 


0, 
w 


Şİ NG Mey, 
LIĞIAN 


© 


Ş 
O AN 
İSLERİ ER” 


DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI / 1049 
Çocuk Kitapları: 273 


Danışman 
Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın 


Yayın Yönetmeni 
Dr. Faruk Kanger 


Editör 
Nehir Aydın Gökduman 


Yazarlar 
Esma Budak - Dr.Faruk Kanger 
Gülser Öztürk - Nehir Aydın Gökduman 
Neslihan Nur Türk 


Resimleyen 
Zehra Özdemir 


Tashih 
Mustafa Kaya 


Kapak ve İç Tasarım 
Zeynep Belma Erbulut 


Baskı Hazırlık 
Emre Yıldız 


2. Baskı, Ankara - 2015 


ISBN 978-975-19-6285-0 
2015-06-Y-0003-1049 
Sertifika No: 12930 


Baskı 
Başak Mat. Tan. Hiz. İth. İbr. Tic. Ltd. Şti. 
WE v1 > o 


Eser İnceleme Komisyon Kararı 
13.08.2014/40 


© Diyanet İşleri Başkanlığı 
İletişim 
Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü 
Basılı Yayınlar Daire Başkanlığı 
elk 2 o va 
Faks: (0312) 284 72 88 
e-posta: diniyayınlar©&diyanet.gov.tr 





İLİ / 


(/ 





SULU 
YEĞEN 


di 
İSLERİ > 


DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI 


Ekibimiz 


Pror. Dr. Mehmet Zeki Aydın 


959 yılı, Konya Çumra doğumludur. Hâlen Marmara Üniversitesi'nde, din eğitimi alanında öğretim üyesidir. 
Aile ve çocuk eğitimiyle ilgili Kitapları bulunan; Konferans ve seminerler veren yazar, evli ve iki çocuk babasıdır. 


Dr. Faruk Kanser 
971 yılı, Adapazarı doğumludur. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. İstanbul Sabahattin 


Zaim Üniversitesi'nde, din eğitimi öğretim üyesidir. Din ve değerler eğitimi alanında seminerler ve Konferanslar veren Faruk Kanger'in eğitimciler ve anneler için birçok eseri yayınlandı. Evli ve üç çocuk babasıdır. 


Nehir Aydın Gökduman 


Çanakkale doğumludur. 1991'de I9 Mayıs Üniversitesi Sağlık Hiz. MYO'ndan mezun oldu. Yetişkinler ve 
çocuklar için pek çok roman, öykü ve masal kitabı yayınlandı. Aile, çocuk, gençlik eğitimi Konferans ve seminerleri vermektedir. Yazmaya devam eden Gökduman, evli ve üç çocuk annesidir. 


Esma Budak 


(976 yılında İstanbul'da doğmuş. Herkesin huzurlu bir dünyada yaşamasını istediği için Kendini eğitime vermiş. Çocuklara değerler eğitimi ve dil dersi, büyüklere eğitim yöntemleri dersi veriyor. Şimdi ise eğitim ve 
çocuk kitapları hazırlamakla meşgul. Evli ve bir kızı var 


Gülser Öztürk 


2002 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Hâlen Kadıköy Müftülüğü'nde Kur'an 
kursu öğreticisi olarak çalışmakta, Bulmacalar ve Testler ile Temel Dini Bilgiler” isimli bir kitap çalışması 
bulunmaktadır. 


Neslihan Nur Türk 


973'te Ankara'da doğdu. Hacettepe Universitesi Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu. Yetişkinler ve çocuklar için kitaplar yazdı. Çocuk şarkıları besteledi. Altınoluk Dergisi'nde yazmaya, Türkiye yı 
gezerek düşüncelerini anlatmaya ve Gülberenk Çocuk Programları ile çocuklar için çalışmaya devam ediyor. 


Zehra Özdemir 


Çocuk Gelişimi mezunu olan Zehra Özdemir, on yıllık öğretmenlik hayatından sonra, illustrasyon çalışmalarına yöneldi. Çeşitli dergi ve kitaplarda resimleri yayınlandı. Hâlen çocuklara yönelik hazırlanan kitaplarda 
resim çalışmalarını sürdürüyor. 


Zeynep Belma Erbulut 


(989 yılı İstanbul doğumludur. Eğitimine lise döneminden itibaren grafik tasarım alanında devam etmiş, 
çocuklara yönelik kitap çalışmaları yapmıştır. Mesleğini bu alanda devam ettirmektedir. Evli ve bir çocuk 
annesidir. 


Merhaba Çocuklar 


Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed, “Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim.” 
buyurmuştur. Peygamberimizin takipçisi biz Müslümanlar da dini ahlaki değerlerlerimizi yaşamaya 
büyük önem veririz. Zaten büyüklerimizden de hep böyle görmedik mi? 

Öyle ki; 
© Akşam pişirdiği yemekten, belki canları çekmiştir, diyerek komşusuna bir tabak götürmeyi âdet 
hâline getirmiş olan bizim annelerimizdir. 
© Kendisine gelen müşterinin istediği ürünü sattıktan sonra, “Beyefendi ben siftah yaptım, 
isterseniz ikinci istediğinizi de komşumdan alınız, henüz o siftah yapmadı.” diyen kanaatkâr bir 
ecdadın torunlarıyız. 
© Muhtaç kişi alırken mahcup olmasın, istediği kadar alsın; verenin de kim olduğu bilinmesin diye 
sadaka taşları yapan bizim dedelerimizdir. 
© Fakirlere erzak dağıtırken onlar utanmasın diye, gündüz değil de akşam karanlığını seçen bizim 
ince düşünceli milletimizdir. 
© Dostuna bülbül gibi neşeli olup düşmanına şahin kesilen; canı ve kanı pahasına da olsa toprağını 
düşmana çiğnetmeyen bizim şerefli ecdadımızdır. 
© Kendisine yapılan küçük bir iyiliği bile hiç unutmayan ve bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır diyerek 
her gidenden dostlarına selam söyleyen bizim dedelerimizdir. 
© Camilerin duvarlarına kuş evi yaparak onların yemsiz ve susuz kalmamalarını sağlayan bizim 
büyüklerimizdir. 
© Dostluğu ahiret kardeşliği olarak görüp dostuna 'ahretlik' diye hitap eden ve aldığı her şeyi iki 
alıp birini dostuna veren bizim annelerimizdir. 


© İşte bizi biz yapan böylesine yüce değerlerimizdir. 


Elinizdeki bu seri, dini değerlerimizi konu alan on kitaptan oluşuyor. Her kitap merakla 
okuyacağınız; günümüzden ve İslam Tarihinden öykülerle dolu. 

Arkadaşlarınızla birlikte oynayacağınız oyunlar ve yapacağınız özgün dramalarla hem neşeli 
anlar yaşayacak hem de öğreneceksiniz. 

Eğlenceli, bilgili testler ve çeşit çeşit bilmeceler, bulmacalar heyecanınıza heyecan katacak. 

“MERHAMET konusunun ele alındığı bu kitabı okurken içinizdeki güzel duyguları keşfedecek, 
değerlerimizi öğrenmenin hazzını tadacaksınız. 

Hem kendi başınıza, hem ailenizle ve öğretmenlerinizle birlikte yapabileceğiniz daha birçok 


etkinlik ise sizleri bekliyor. 


Sevgilerimizle... 
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Hani, annesini veya babasını kaybetmiş, sahipsiz bir çocuk gördüğünüzde onun açlığı, elbisesizliği, o perişan hâli 
kalbinizi yakar ya, işte bu bir merhamet duygusudur. 

Babasının kendisine bir şey alacak parası olmayan bir 

çocuğu, diğer bir çocuğun yediği çikolata ya da dondurmaya bakarken görürsünüz de içiniz acır ya işte bu, kalbinizdeki merhamet duygusundandır. 

Kalbinde merhamet olan bir kişi; yaralı bir kedi, aç bir kuş, susuz bir köpek 
veya yaralı bir hayvan gördüğünde kalbi titrer, duygulanır ve gözleri yaşarır. 
Bu hâl onun kalbinin merhamet duygularıyla dolu olduğunu gösterir. Çünkü 
merhametli bir kişi, kendini, zor durumda olanların yerine koyar. Derdi, sıkıntısı, 
acısı veya ÜZÜnLüÜsü olana acır ve yardım eder. Kendi sahip olduklarını kendisinde 
olmayanlarla paylaşır. Dolayısıyla ihtiyacı olanlara zamanından, parasından 
ve eşyasından fedakârlık yapar. Örneğin yokluk içinde kıvranan fakir bir aile 
gördüğünde onlara mutlaka yardım etmek ister. Deprem, sel, kıtlık ve savaş gibi 
afetlerle karşılaşmış bir çocuk gördüğünde, “Şimdi ben onun yerinde olabilirdim; 
o da benim yerimde olabilirdi.” diye düşünür. 

Sevgili Peygamberimiz buyurur ki: 

“İnsanlara merhametli olmayana Allan Teâlâ da merhamet etmez.” (Tirmizi. 
Birr, 16) “Allah'a yemin ederim ki, birbirinize merhamet etmediğiniz müddetçe 


cennete giremezsiniz.” (Hâkim, el-Müstedrek, IV, 185) 





Merhamet duygumuz ne kadar kuvvetliyse cennete o kadar yakınız demektir. 
Rabbimiz Kur'an'da şöyle buyuruyor: 

“Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine 
merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir.” (Beled süresi, 90/17. 18. ayet) 

Merhamet, insanı kendine ve kendinin dışındakilere iyilik ve yardım etmeye yönlendiren acıma duygusudur. Merhamet sıradan bir acıma duygusu değildir. Merhametten, bütün yaratılmışlara sevgi ve şefkatle yaklaşma, onları kötülükten ve 
zulümden koruma ve kurtarma, yardım etme bağışta bulunma, affetme gibi 
güzel huy ve davranışlar ortaya çıkar. Merhametli bir gönle sahip olan kişi, yeryüzündeki bütün canlıları sever ve korur. Kendisine hata yapanlara hoşgörülü ve 


affedici olur. 











Merhamet, insanın temel insanı duygularından biridir. Bu duyguya sahip olmayan bir insan her türlü felakete sebep olabilir. Rahmet ve şetkat duygusundan 
yoksun bulunan kalbin sahibi, kaba, katı, acımasız bir insan olur. Bu kötü vasıflardan ise zulüm ve adaletsizlik, bunlardan da huzursuzluk doğar. 

Bildiğimiz gibi Allah, Rahman ve Rahim'dir. İnsanlarda ve bütün canlılarda 
bulunan acıma ve merhamet duygusu da Allah'ın Rahman sıfatından gelmektedir. Merhametlilerin en merhametlisi Yüce Rabbimizdir. Bizim içimize merhamet duygusunu yerleştiren bizi yoktan yaratan da O'dur. Bunu açıklayan ayet 
şöyledir: 

“Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allan çok bağışlayandır, çok 
merhamet edendir.” (Nür süresi, 24/22. ayet) 

Rabbimiz çok merhametlidir bizi dünyaya gönderirken hiçbir şeyi eksik 
bırakmamıştır. Yiyeceğimiz binlerce sebze, meyve yaratmış; gökyüzünden 
yağmur yağdırmış ve yeryüzünden ırmaklar akıtmıştır. Bir anne babanın sevgi 
dolu kucağında bizi dünyaya gönderirken bütün ihtiyaçlarımızı karşılamıştır. 
Allah'ımız içimize yerleştirdiği şefkat ve merhamet duygusunu bütün canlılara 
göstermemizi istemektedir. 

Allah'ımıza güzel kul olmanın ve O'nun cennetine girmenin yolu, O'nun gibi 
merhametli olmaktır. Çünkü merhamet, cennetlere layık bir duygudur ve içinde 
bulunduğu kalbi de güller açmış bir cennet bahçesine çevirir. Ne mutlu, kalbi 


cennet bahçeleri gibi gül kokanlara... 












Musa ile okuldan dönüyorduk. Bizimki yine hiç havasında değildi. Sınıflarındaki 


Fikret diye bir çocuktan bahsedip duruyordu. Efendim, Fikret'in babasının kocaman 





bir fabrikası varmış. Öyle zenginmiş öyle zenginmiş ki Fikret babasının paralarını 





harcaya harcaya bitiremiyormuş. Yani kantinden çıkmayan bir çocuk! Dayanamadım: 





- ÜFER, dedim. Fikret, Fikret... N'apalım babası zenginse. Bizim babamız da istediğimiz 





her şeyi almıyor mu? 
- Almıyor tabii, diye diklendi bizimki. Daha bir tabletim bile yok. 


- Ablam ve ben istediğimiz şeyleri harçlığımızdan artırarak alıyoruz ağabeyciğim. 








Sen de yapabilirsin. 
- Üç kuruş harçlıkla mı? Of of! 







Musa, böyle söylenerek eve geldi. Akşam da annemle babama hâlinden şikâyet 






Y edip durdu. Tablet isterim diye tutturdu. Babam da ona, harçlıklarından biriktirirse 














üzerini tamamlayabileceğini söyledi. Ama para biriktirmek kim, ağabeyim kimi! 

Ertesi gün cumartesiydi. Ablam, bizi sinemaya götürme teklif etti. Bu şahane bir 
haberdi. “Yaşasın!” diyerek havaya zıpladım. Ağabeyim de çok mutlu görünmese de 
teklifi kabul etti. Üçümüz yola çıktık. Çarşıdaki sinemaya kadar yürüyecektik. Neyse 
ki uzak sayılmazdı. Yolda yürürken Musa bir an duraksadı. Şaşkın şaşkın kaldırımdaki 
boyacı çocuğa bakarak: 

- Aaa! Bu bizim sınıftan Cemil değil mi, dedi. Ayakkabı boyadığını bilmiyordum. 

Ablam, bizi kolumuzdan çekiştirdi. 

- Öyle yolun ortasında durup dik dik ne bakıyorsunuz! Çocuğu utandıracaksınız, 
dedi. 

Ağabeyim ve ben, ablamın peşi sıra yürüdük. Ama aklımız boyacı çocukta kalmıştı. 
Musa: 

- Allah Allah, diyordu. Cemil, sınıfımızın en çalışkanıdır. Demek derslerden başka bir 


işi daha varmış. Keşke o da bizimle sinemaya gelebilseydi. 








Musa'nın sözleri kalbimizi burkmuştu. Sinemaya gelince sıraya geçip bilet işini 
hâllettik. Sonra salondaki yerlerimizi aldık. Az sonra film başladı. Doğrusu film başından 
sonuna kadar pek acıklıydı. Fakir bir ailenin geçinebilmek için çocuklarıyla birlikte çektiği 
zorlukları anlatıyordu. Filmin sonu mutlu bitse de bizim aklımız hâlâ Cemil'deydi. 

O gün eve döndüğümüzde de Cemil'i konuşmaya devam ettik. Acaba babası yok 
muydu? Hafta sonu çalışmak zorunda olduğuna göre geçim sıkıntısı çekiyor olmalılardı. 
Acaba onun için ne yapabilirdik? Biz böyle düşünürken ağabeyim ortadan kayboldu. 
Tam ona bakmak için bahçeye çıkacaktım ki, aaa o da ne! Ayakkabılarım yok. O sırada 
ablamın ayakkabılarının da olmadığını fark ettik. Neee! Babamın ve anneminkiler de 


kayıp olmasın mı? Ne yapacağımızı şaşırmıştık. 








Biz böyle kara kara düşünürken, biraz sonra Musa eve 


döndü. Elinde kocaman bir po- 








şet vardı, içinde de ayakkabılarımız. Meğer benim merhametli ağabeyciğim, arkadaşı 
para kazansın diye ayakkabılarımızı boyatmaya götürmüş. 
Cemil onu görünce hem şaşırmış, hem utanmış. Ama bizimki çok hoş sohbettir. Cemil 


ayakkabıları boyarken başlamış 








sohbete. Meğer Cemil'in babasının çalıştığı iş yeri iflas etmiş. Babası bir aydır işsizmiş. 
Annesi ise evi geçindirmek için evlere temizliğe gidiyormuş. Cemilcik de eve katkıda 
bulunmak için boyacılığa başlamışmış. 

Hepimiz bunları dinleyince üzüldük. Hele annem çok yutka yüreklidir. Babama 
dönerek: 

- Bey, sizin iş yerinde Cemil'in babasına göre bir iş yok mu, diye sordu. 

Babam, umutsuz bir sesle: 

- Olsa söylemez miyim, dedi. Küçücük bir çocuğun çalışmasına benim de gönlüm 
razı değil. 

O sırada Musa'nın heyecanlı sesi duyuldu: 

- Fikret'in babasının fabrikası var. Neden Cemil'in babasına orada iş olmasın. 

Hepimizin içinde bir umut ışığı belirmişti. Babam: 

- Fikret'in babasını veli toplantısında birkaç kere görmüştüm, dedi. Bakalım yarın 
gidip durumu bir konuşayım. İnşallah hayırlı bir haberle dönerim. 

- Ben de gelmek istiyorum, dedi Musa. Beni de götür lütfen! 

- Tamam. dedi babam. Birlikte gidelim. Ne de olsa Cemil'le Fikret senin arkadaşların. 

İşte böyle... 

Ertesi gün babam ve Musa, Fikret'in babasının fabrikasına gittiler. Annem, ablam 
ve ben evde merak içindeydik. 

- İnşallah Fikret'in babası merhametli bir adamdır, dedi annem. Dua edelim de bir 


garibana daha ekmek kapısı olsun. 


Biz böyle dualar içinde, umutla beklerken babam ve Musa akşamüzeri evimize 
döndü. İkisinin de yüzü gülüyordu. 

- Bu iş tamam, dedi Musa. Fikret'in babası Recai amca, çok iyi bir insanmış. Bizi 
güler yüzle karşıladı. Cemil'in babasını işe alabileceğini söyledi. Ama önce onu görüp 
tanıması gerekiyormuş. Doğrusu Recai amcanın pamuk gibi bir kalbi var. Benim başımı 
okşadı, tost ve ayran bile ısmarladı. 

Babam da başıyla ağabeyimi onayladı. 

- Hepsi doğru, dedi. Artık Musa'nın yeni bir amcası var. Onu görünce beni bile 
unuttu. 

Hep birlikte güldük. 

Sonra neler mi oldu? Cemil'in babası hafta başında fabrikada işe başladı. Hâlinden 
son derece memnunmuş. Fikret, Musa ve Cemil'in ise arasından su sızmıyor. Cemil'in 
matematiği çok iyi olduğu için her gün Fikret'le birlikte ders çalışıyorlar. 

Ağabeyim ise ilk kez bu kadar mutlu. “Merhametli bir kalbin yapamayacağı iyilik 


yokmuş.” deyip duruyor. Fikret'in harçlıklarından hiç söz etmediğine göre... Ya Fikret. 


su gibi para harcamayı bıraktı ya da bizimki artık ona özenmiyor. 
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Sevgili Arkadaşlar! i 


Öykümüzün başında Musa, arkadaşı Fikret'in bol para harcamasına özeniyor, 
hâlinden şikâyet ediyordu değil mi? Sinemaya giderken ise bir sınıf arkadaşının 
ayakkabı boyacılığı yaptığını görünce şaşırdı. Hafta sonunu çalışarak geçiren Ce 
milin hâli. içindeki merhamet duygularını ayağa kaldırdı. İşte Musa bu duyguya 
kulak verdi ve arkadaşına yardım etmek için harekete geçti. BUNU yaparken de 
ailesinden yardım istedi. Hep birlikte Cemil ve ailesi için seterber oldular. Ne güzel 


bir dayanışma değil mi? Peki Musa, Fikrete özenirken Cemil'in hâlini görmezden 


gelseydi. böyle mutlu bir son olabilir miydi? Tabii ki hayır! 


İşte bizler de tıpkı Musa gibi çevremizdeki insanların durumundan etki 


vermemizdir. Bizler duygusuz. ruhsuz robotlar değiliz Ki çevremizdeki 


lara. insanlara duyarsız kalalım. Yüce Rabbimiz bizi yaratırken © güzeller gü 


yoksula acımamız yâ da yardıma ihtiyacı olan yaşlı bir amca veya teyzeYy* yardıma 


koşmamız hep bu duygumuzUn etkisiyledir. 


En güzel rehberimiz sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.s.) de çok 
merhametli biriydi. Öyle ki kendisine kötülük yapanlara bile önce hoşgörü V€ 


merhametle yaklaşır. onların dostluğunu kazanmaya çalışırdı. O yüzden bir diğer 


ve şefkatli olmayı tavsiye etmiştir. 
Yüce dinimiz İslam biz Müslümanların birbirinin derdiyle dertlenmelerini emyeder. Yeryüzünün dört bir yanında yaşayan Müslümanlar, birbirlerinin başına gelen, kazada bela- 
da, savaşta. felakette birbirlerine merhamet 
eder, yaraların! sarmak için gayret ederler. 
Dünyada zulme Ve haksızlığa uğrayan kim © 
lursa olsun şefkat gösterirler. 

Kısacası merhamet yeryüzünün en güzel 
duygusudur. Ne mutlu onu daima canlı tu- 


tanlara! 





biliriz. Bazen özendiğimiz ya da acıdığımız arkadaşlarımız olabilir. Önemli olan. 


bunun sonucunda doğru davranıs! geliştirmemiz yani içimizdeki iyi seslere kulak 





merhamet duygusunu da kalbimize yerleştirmiştir. Örneğin kapımıza gelen bir 


adı da Rahmet Peygamberi'ydi. Ashabına da birbirlerine karşı daima merhametli 





Merhametli bir bulut olsan... Tüm dünyayı dolaşıp her yeri görsen. Parçalanmış 
aileleri, ağlayan canlıların göğe yükselen ağıtlarını dinlesen. Susuzluktan salgın hastalıkların etrafı nasıl sardığını görsen ve ağlayan çocuk seslerini işitsen. 

Onların bu hâllerine dayanamayıp ziyaretlerine gitsen ve onları şetkatle gölgelendirsen. Güneşin keskin ışınlarından korusan insanları, hayvanları ve bitkileri... Üzerlerine geldiğinde terlerini silip “Ohh, dünya varmış!” deseler, rahatlasalar. 

Senin olmadığın yerde susuzluktan çatlayan toprağa, kuruyan bitkilere can suyu 
olsan. Aç kalan canlılara, su için duaya duran ellere, gönüllere şifa olsan. Sen yağdıkça 
ferahlasa gönüller. Sevinçle gülse yüzler. 

Süzülsen gökyüzünde, şefkatle üzerlerine su indirsen. Onlara zarar vermesin diye 
tane tane, damla damla, yumuşacık ılık yağmur olsan. Kimse zarar görmeden, 
toprak senin suyunu içine çekse. Tohumlar tilizlense, başlarını kaldırıp sana baksalar. 


Çiçek açsalar ve meyve verseler. Mis gibi koksa dünya senin sayende, insanlara ve 





hayvanlara gıdalarla dolsa. Canlılar suyunla temizlense ve her şey 
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pırıl pırıl olsa. Suyunla yeşeren ağaçların gölgesinde, , 
neşeyle oynayan çocukların sesleri göğe 
yükselse. Varlığın için şükreden mutlu canlılarla 


dolsa dünya... 


Ne hissedersin? 


Sen ve tüm bulutlar yardıma imkânınız 
varken merhametli davranmayıp canlıların 
sıkıntılarına aldırış etmeseydiniz, dünyadaki 

canlılar size karşı ne hissederlerdi? 


O hâlde bir insan olarak çevrene nasıl 
davranmalısın? 


©  Mahlukata 





Osmanlı padişahlarından Sultan Il. Mahmud'un kıymetli hanımı Pertevniyal Sultan, 
çok merhametli biriydi. Nerede bir hayır işi olsa koşar, fakiri fukarayı gözetir, ibadete 
de çok önem verirdi. İstanbul'un Aksaray ilçesinde güzel bir cami yaptırmıştı. Bu cami- 


ye Valide Camii adını verdiler. 








Pertevniyal Valide Sultan vefat ettiğinde, dönemin Allah dostlarından biri rüyasında onu gördü. 
Sultan rahat ve huzur içindeydi. 
Çok güzel bir makama erişmişti. 
Allah dostu: 

- Bu güzel makama seni kavuşturan ne oldu? Rabbimiz niçin sa- 


na böylesi güzellikler nasip etti, 





diye sordu. 


Pertevniyal Valide Sultan ulaştığı makama sebep olan olayları anlattı: 

“Hayatım boyunca fakir insanlarla birlikte oldum. Onlara el uzattım. İnsanlar Allah'a 
ibadet etsinler diye cami yaptırdım. Yardıma muhtaç hayvanlara yardım ettim. Bir 
keresinde çok yağmurlu bir havada Eyüp Sultan Camii'ne ziyarete gidiyorduk. Yol 
üzerinde, kaldırım kenarında oluşan su birikintisi içinde, cılız bir kedi yavrusunun çırpındığını gördüm. Faytonu durdurdum: yanımdaki yardımcıma: 

- Git, şu kediciği al; yoksa zavallı boğulacak, dedim. 

Yardımcım ise: 

- Aman Sultanım! Senin de benim de üstümüz kirlenir, diyerek kediyi getirmek 
istemedi. 

Ben de onu kırmamak için arabadan kendim inip çamurun içine girdim ve o kedi 
yavrusunu kurtardım. Kedicik ıpıslak, soğuktan titriyordu. Acıdım ve onu kucağıma 
alıp, iyice ısıttım. Zavallıcık çok geçmeden canlanıverdi. 

Allah Teala bu yüce makamı, işte bu yaptığım hizmetlerim ve o kediye olan küçük 
iyiliğim ve merhametimden dolayı bana nasip etti.” 

Pertevniyal Sultan'ın dünya hayatında yaptığı iyilikler ve küçücük bir kediye karşı 
gösterdiği merhamet, Allah katında ne güzel kıymet görmüştü. Merhametli kalpler 


hem bu dünyada hem de ahirette huzura ererler. 








İhtiyar dilenci gün boyu dolaşmaktan yorulmuştu. Kendine dinlenecek bir köşe ararken 
a bir adam gördü. Adam yerde yatan köpeğinin başında gözyaşı döküyor: 
- Eyvahlar olsun bana, başıma ne dertler geldi, diyerek dövünüyordu. 
İhtiyar dilenci şaşırmış, adamın hâline acımıştı. Merakla yanına yaklaştı: 
CÖ -Neyin var? Niye ağlıyorsun, diye sordu. 
Adam, başını kaldırıp dilenciye baktı. Eliyle gözyaşını silerek: 
- Ben ağlamayayım da kim ağlasın. Baksana zavallı köpeğim can çekişiyor, dedi. 
Dilenci, yerde yatan köpeğe baktı. Zavallıcığın dili bir karış dışarı sarkmış, boylu boyun- 


ca uzanmıştı. 
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- Nesi var ki garibin, dedi adama. Hasta mı yoksa? 

- Hasta olur mu hiç, dedi adam. Benim köpeğim hastalık nedir bilmezdi. Gündüz 
avcımdı, gece bekçim. Avı hemen yakalar, hırsızı kovalardı. 

- Peki n'oldu? Avlanırken yaralandı mı, diye sordu dilenci. 

- Hayır, açlık onu bu hâle getirdi, dedi adam. 

Dilenci, adama da köpeğe de acımıştı. Demek yiyecek bir parça ekmekleri bile 
yok, diye düşündü. 

- Vah vah, dedi. Zavallı köpek, demek açlıktan ölecek. 

O sırada adamın elindeki yiyecek çıkını dikkatini çekti. 

- Onun içinde ne var, diye sordu. 

- Dün akşamdan artan yiyeceklerim, dedi adam. Az sonra onlarla karnımı doyuracağım. 

Dilenci şaşırmıştı. 

- Be adam, dedi. Madem dünden artacak kadar bol yiyeceğin vardı. Niye köpeğine vermedin? 

Adam hiç oralı olmadı. Ölmek üzere olan köpeğe bakarak: 

- Doğrusu o kadar merhametli değilim, dedi. Parasız ekmek bulmam mümkün 
değil, ama gözyaşı bedava. Yani ekmeğimi köpeğimle paylaşsam azalır. Köpeğim 
için gözyaşı dökerken ise benden bir şey eksilmiyor. 

Dilencinin şaşkınlığı bir anda öfkeye dönüştü. 

- Be akılsız adam, dedi. Demek senin ekmeğin gözyaşından daha değerli. Hâlbuki 
gerçekten merhametli olsaydın böyle ağlamakla yetinmezdin. Açlıktan ölmek üzere 
olan köpeğinle ekmeğini paylaşırdın. Senin gözyaşın bu kadar ucuzsa, sus ağlama. 
Buyur ekmeğini ye, köpeğin de ölsün. Ağlamak merhametli kalplerin işidir. 

Dilenci böyle söyleyerek hızla uzaklaştı. Birkaç parça ekmek bulmaya gidiyordu. 
İçten içe köpeğin ölmemesini dileyerek... 

(Mesnevi, C.V. Beyit: 482-1493 arasından hikâyeleştirilmiştir.) 
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Şefke 


Hepimizin Zor duruma 





( Do, 


düştüğü, kendini yalnız ve çaresiz iy 





Kalbim 


zamanlarımızda şefkatli bir yürek yanımızda olsa kendimizi nasıl hissederdik? 


hissettiği zamanlar olmuştur. Acaba böyle 


KlBunun için ilk önce herkesten kâğıtlara kendilerini kötü hissettikleri bir olayı yazmaları 
istenir. Yazılan kâğıtlar katlanarak bir torbaya konur. 

K Yandaki şablondan bir tane kalp yapılır ve deliklerden ratya ya da ip geçirilerek boyna 
<S asılacak hâle getirilir. İçine şefkatli, nazik, sevecen ve düşünceli sözler yazılır. “Nasıl yardım 
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edebilirim?” “Seni dinleyebilirim.”, “Omzumda ağlayabilirsin.”, “Üzüntünü paylaşıyorum.” 
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“Seni önemsiyorum.”, “Benim için çok önemlisin.” , “Geçti, şimdi ben yanındayım.”, “Yalnız 
değilsin.”, “Dualarımdasın.” gibi. 

KlSırayla bir kişi torbadan kâğıt çekerken, bir kişi de “Şefkat Dolu Kalbim”i takar. Böylelikle 
herkes hem zor durumu canlandırmış, hem de şefkatli kişi olmuş olur. 

KlSırasıyla herkes torbadan çektiği kâğıttaki zor durumu okur ve arkadaşlarının yardımıyla 
canlandırır. İlk önce yalnız kalır ve kimse ilgilenmez. Sonra “Şefkat Dolu Kalbim”i takan kişi 
gelir. Zor durumdaki arkadaşına kalbindeki sözlerle yardımcı olmaya çalışır. 

Wi“Herkes tamamlanınca; sıkıntılar içinde tek başınıza kaldığınızda kendinizi nasıl hissetmiştiniz? Zor ve sıkıntılı anlarınızda yanınızda sizi önemseyen, şefkat dolu bir kalbin olması 
nasıl bir duygu? Sizi en çok hangi hareket ya da söz rahatlattı?” soruları üzerine konuşalım. 
Bakalım neler öğreneceğiz. 

KJUnutmayalım ki, hepimizin sıkıntıları ve yaşadıkları zorluklar tarklıdır. Hepimizi rahatlatan 
şeyler de farklıdır. Şetkat ve merhamet yüklü bir kalp, karşısındaki insanı anlar ve ihtiyacı 
olan sevgiyle onu kucaklar. 


Hepinize bol şefkat ve merhametli dostluklar, arkadaşlıklar dilekleriyle... 
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Anneler babalar: “Ne yani her 
ağladığınızda. acıktığınızda, hastalandığınızda biz mi ilgileneceğiz sizinle ? 
Gidin kendinize bakacak başka birilerini 
bulun!” deyip çocuklarını terk etseler; 


Belediyeler: merhametsizce: “Dar gelirli 
aileleri düşünmek zorunda değiliz. yoksulara yakıt yardımını da kaldırıyoruz. 


Kim nasıl ısınırsa ısınsın, bize ne?” dese; 














Tırlar; kendinden küçük araçlara; 


“Burası bizim yolumuz: çekilin 


önümüzden! Yoksa sizi karınca gibi 
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ezeriz.” diyerek tüm araçların ÖZ 


den gecip gitmekle tehdit etse: 
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da çayıptığımız yerler; 
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bizimle ilgilenseler: 
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Ağaçların 
dallarını 
koparmaz. 


Haksızlık 
etmez. 


Çocuklara 
kötü 
davranmaz. 












Merhamet adlı bir ağaç vardı. Bu ağaç, yanına gelen, dibinde oturup dinlenen herkesi sevgiyle karşılardı. Güneşli havalarda dallarıyla gölgelik olur, sıcaktan bunalanları 
ferahlatırdı. Rüzgârlı ve soğuk havalarda esintiye siper olur, üşüyenleri korurdu. 

Bir gün yamacına hırsızlar gelip oturdu. Bu hırsızlar yakın köylerden birine gitmeyi, 
oradaki evleri soymayı planlıyorlardı. Niyetleri kötüydü. Belli ki köylünün emek vererek 
kazandığı mala, haksız yere el koyarak günaha gireceklerdi. Biri dedi ki: 

- Önce şu derenin yanındaki evi soyalım. Orada yaşlı bir teyze yaşıyor. Diğeri: 

- Evet, dedi, iyi tikir. Sonra da gidip onun komşusunun evine dalalım. 

Bunları söylerken, kötü niyetleri yüzlerine yansımış, bu sebeple ikisinin suratı da çok 
çirkin olmuştu. 

Merhamet adlı ağaç, ilk defa böyle insanlarla karşılaştığı için şaşkındı. Adamlar 
güneşten korunmak için altına oturmuşlardı; ama nedense dallarını bu iki adama 
gölgelik yapmak istemedi. Bir süre sonra ikisi de uyuyakaldılar ya, onları esen rüzgârdan 
korumak da hiç içinden gelmedi. 

Daha önce bir başkasına hiç böyle duygular yaşamamıştı. Peki, neden bu iki insana 
karşı merhamet duygusunu kaybetmişti? Düşündü, düşündü... 

Bu sırada sabah oldu ve adamlar planladıkları gibi köye indiler. Oradaki evlerden 
ikisini soyup, ne var ne yoksa aldılar. Akşama doğru tekrar ağacın dibine gelerek, sevinç 
içinde çaldıkları malı bölüştüler. Biri dedi ki: 

- Hah hah haa! Onlar çalışsın, biz yiyelim, ne âlâ! Diğeri: 

- Evet, dedi, çalışıp çabalamak boş iş canım! Onlar yorulsun, biz hazıra konalım! 

Bu sırada, son derece kuvvetli bir fırtına esmeye başladı. O kadar ki Merhamet 
bile neredeyse kökünden ayrılıp kopacağını sandı. Çalıntı eşyalar sağa sola savruldu. 
Adamlar, kendilerini ağacın gövdesine sarılarak korumaya çalıştılar. Uçup gitmekten 
böylece kurtuldular. 

Başkası olsa bundan hoşlanır, hatta dallarıyla yardımcı olurdu ama Merhamet, bu 
adamların kendisine sarılmalarından bile rahatsız oldu. Onlardan bir an evvel kurtulmak 
istedi. Biryandan da bu hâline yine bir anlam veremedi. Yine düşündü. bir daha düşündü... 

Allah, güzelce düşünenlere yol gösterir. Bulmak için çaba gösterenlere doğruyu 
gösterir. Bizim ağaç da anladı ki merhametli bir kalp, Allah'ın sevmediğini sevemez. 
Merhametli bir kalp, Allah'ın yasakladığı işleri yapanlara şetkat göstermez. Çünkü kötü 
niyetlilere merhamet etmek, iyilere haksızlıktır. Hastalanan biri doktora gider. Niçin? 






Kendisini hasta eden mikrobu ortadan kaldırması için. Eğer doktor, ben mi V 
mikroba kıyamıyorum, bu sebeple de size ilaç veremeyeceğim, dese, hasta 
ne düşünür? Mikroplara merhamet etmek, hastaya eziyet etmek demek değil midir? 
Oyle anlaşılıyor ki merhameti nerede, kime göstereceğini çok iyi bilmek gerekir. 

İşte bizim ağaç da bu düşüncelerle kendisine sarılmış olan iki hırsızı, savurup atlı. 
Önce savrulup uçan sonra da kendilerini yerde bulan hırsızlardan biri dedi ki; 

- Ah kafam! Yahu neler oluyor? Bu fırtına da neyin nesi? Yoksa evini soyduğumuz 
ninenin bedduası mı tuttu? Diğeri; 

- Evet, dedi, evet kesin odur. Taze ekmeğini çaldığımızı anlayınca, nasıl da kederle 
ağlamıştı. Karnı açtı. Başka yemeği de yoktu. Çaldık, bir de güzel yedik. Ama işte bak, 
başımıza bela oldu! 

Hırsızların kafası, sonunda çalıştı da ilk defa doğru düzgün düşünmeye başladılar. 
Hatalarını anlayıp tekrar ağacın yanına geldiler. Ağaç onları görünce kaşlarını çattı 
ama hırsızlar bunu göremedi. Çünkü etrafa dağılmış eşyaları toplamaya koyuldular. 
Sonra ağacın dibinde dinlenirken, aralarında karar aldılar. Biri dedi ki: 

- Yarın sabah erkenden gidelim, çaldıklarımızı geri verelim. Diğeri: 

- Evet evet, dedi, geri verelim. Başımıza daha beter işler gelmeden, gidip özür 
dileyelim. 

Merhamet, konuşulanları duyunca gülümsedi. Adamlar, bu iyi niyetle uyuyakaldıklarında, üşümesinler diye dallarıyla örttü, onları ve çalıntı eşyaları rüzgârdan esirgedi. 
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“Arkadaşım! “ 


Nedir senden istediği, anlamadın gitti. Durmadan sataşıp duruyor. Güya şaka olsun 
diye üzerine boyalı su dökmekten, iğneli yastığa oturtmaya kadar yapmadığı kalmadı. En 
son yaptığı ile artık sabırları taşırdı. Bir daha ona acımak, onu aftetmek yok. Eşyalarına 
hep zarar veriyor, atıp kırıyor... Ama babandan ödünç aldığın kıymetli kalemi, okulun 
penceresinden atıp kırması, bardağı taşıran son damla oldu. Hem de kalemi babandan 


zorla aldığını ve “Kalemime bir şey olursa, gözüme gözükme!” dediğini bile bile. Şimdi ne 


yapacaksın? Ne söyleyeceksin babana? 





Kara kara bunları düşünürken bir çığlıkla irkildin birden. Hızla koştun ve 
ne göresin! Senin yaramaz arkadaşın yere oturmuş hıçkırarak ağlıyor. Neler 
olduğunu, etrafında ona acıyarak bakıp tısıldaşan çocuklardan öğreniyorsun. Meğer 
arkadaşı ona şaka yaparken yere düşürmüş. Hem bacağı yara olmuş hem de çok sevdiği 
oyuncağı kırılmış. 

Seninle dalga geçerek, gülen arkadaşını bu şekilde görmek sana ne hissettirdi? 

















Tam arkanı dönüp gidecekken yerde acılar içindeki arkadaşın ağlayarak sana 
seslendi. Ona baktığında hıçkırarak elini sana doğru uzattığını gördün. Şimdi ne 
yapacaksın? Neden? 














Dayanamayıp arkadaşının yanına yaklaştın. İlk önce ona sarılıp sonra da cebindeki 
mendille yarasını Lemizledin. Elindeki oyuncağı alıp “Merak etme bende bir yapıştırıcı 
var, onunla eski hâline getiririz. Ne de olsa bu tür olaylara senin şakalarından alışkınım.” 
diyerek gülümsedin. Arkadaşın sana yaşlı gözlerle bakarken biraz önce yaptıklarının 
utancıyla yüzü kıpkırmızı bir hâl aldı. Sonra birden boynuna sarılarak, “Bu iyiliğini hiç 
unutmayacağım. Hem de hiçççi” dedi. Ne hissedersin? 
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“Kaba davranana yumuşaklıkla davranarak, vermeyene vererek, şerefi Allah katında 
arayınız.” (Camiü's Sağir, C. I, Hadis No: 43) “Kim bir Müslüman'ı bir sıkıntıdan kurtarırsa, Allah 
da o sebeple onu kıyamet gününün sıkıntısından kurtarır.” (Ebü Dâvüd, Edeb, 60.) hadislerini 
düşününce, merhametli davranışının sana neler kazandıracağını düşünüyorsun? 

Merhametsiz davranıp ahiretteki sonsuz mutluluk ve hediyelerden uzak kalmaya 
değer mi? 
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Pazartesi Çarşamba Perşembe 


Yardıma ihtiyacı 
olanlar için 
harçlığımdan bir 
miktar ayırdım. 


Üzgün arkadaşımın 
derdini dinledim, onu 
güldürmeye çalıştım. 


Yaşlı komşumuza 
tebessümle yardım 
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sokağımızdaki 
sahipsiz köpeğe artan 
yemeklerimizden verdim. 









Anneme, babama işlerinde 
yardım ederek yorgunluklarını 
atmalarını sağladım. 





anlama güc 


ve olaylar, 
Üümü 





Kendini beğenmiş, 
bencil ve nankör 
biri olurum. 


Allah'ın ve tüm 
canlıların sevgisini 
kaybederim, 


Allah'ın, Peygaberimin, 
meleklerin ve insanların 
SeVgisini kazanırım, 


Vicdanım rahat olmaz. 
huzursuz olurum. 
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İ. Mavi çiftliğin sahibi yardım isterken neler söylemiş olabilir? 


2. Sarı çiftliğin sahibi, mavi çiftliğin sahibinin yardım isteğine 
nasıl karşılık vermiştir? 
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Nerede, Nerede! 


Gözleri kapalı bir şekilde ihtiyacınıZ olan şeVi bulup kullanabilir Misiniz ? 
Şimdi göreceğiz! 

İçimizden bi" arkadaşımızın gözlerini göremeyecek şekilde bağlayalım. Daha 
sonra da ona yapacak bir iş bulalım. Örneğin, çekmecedeki çorabı alıp ayağına 
giysin ya da masayâ gidip hazırlanmış yemeklerden yesin, SU içsin gibi. Her 
oyuncuda yapacak başka şeyler bulabilirsiniz. 

“Biy-iki-ÜÇ başla” diyoruz V€ arkadaşımız gözleri kapalı bir şekilde başlıyor. 
oyuna. Ancak karşısına merhametsiz hatta dalgacı tipler çıkıyor Ve ONU başka 
bir tarafta çevirip yönünü şaşır tıyorlar- Sonra, o da yetmiyormu? gibi yapacağı 
işi zorlaştırıp daha zo" duruma sokuyorlar. Bu iŞ. merhametsiz kişileri oynayan 
arkadaşlarımızın hayal gücüne kalmış. En sonunda “Maaleset süremiz doldu. 
sizi dışarı çıkarmalıyıZ.' diyerek oyuncumuzU işini tamamlayamadan ortada 


bırakıyoruz. Gözleri kapalıyken kendisine soruyoruz: 










gi Bu şekilde oyalanmak: dalga geçilmek 
nasıl bir duygu? 
gg Görevini başaramadı. sana 


bunu yaşatanlar hakkında n€ 





hissediyorsun? 


gg Kendini güvende hisse- 





diyo musun? 





Haydi şimdi tekrar oynayalım deyip arkadaşımız, gözleri kapalı hâlde oyuna 
başladığı Yere götürüyoruz. İlk önce Sözlü olarak gideceği yolda yardımcı 
oluyoruz. Sonra “Nerede, yok my merhametli elidiedi diye sesleniyoruz. Bu se- 


yapacağı işte yardımcı oluyorlar. Örneğin, İçeceği SUYun yanına götürüp İÇ- 
MESine yardım etmek, oturacağı sandalyeye yönlendirmek ve Yiyeceği bir şeyi 


bulmasına yardım etmek gibi.Göreyin; tamamlayıp bitirdikten sonra kendisine 
Soruyoruz: 


MŞimgi kendini nasıl hissediyorsun? 
M Görevini başarıyla tamamladığında sana yardımcı olanlar için ne düşündün? 
MŞimgi kendini güvende hissediyor musun? 


MŞimgi sırasıyla hepiniz gözleri kapalı olan arkadaşın yerine geçebilir ve merha- 



























Yav canım babam, kıyamam sana. Evde çocuklar 
başını ağrıtır, canın çok sıkılır. Bak burası tam sana 
göre, rahat edersin babacığım. Çok da para veriyorum buraya, sana merhametimden bilesin, haa! 





Bir tanecik ne olur. 


Ne merhametsiz 


Olmaz dedim. Şeker 
yemekten kaç tane 
dişin çürüdü. 
Bak doktora 
söyleyeceğim seni. 


Al arkadaşım 
bu arabam senin olsun. 
















He he 
şu kırık oyuncaktan 
kurtuldum. 


ŞU çocuğa bakın, ne 
kadar merhametli. 
Yemeğini kimsesiz çocuk 
ile paylaşıyor 


Annem yine hiç 
sevmediğim yemeği koy- 
MUŞ. ŞU çocuğa vereyim 
de hem yemekten kurtulayım hem de merhametli 

olduğumu düşünsünler, 
beni sevsinler. 


Merhamet Dili 


Kimlere merhamet edilir? 

Elleri titreyen yaşlı, hasta çocuk, felçli kadın, kimsesiz adam, oyuncaksız 
çocuklar, aç bir yavru kedi vb. Bunları kâğıt parçalarına yazıp görülmeyecek 
şekilde katlayalım. 

Daha sonra da iki ya da üç gruba ayrılalım. Sırayla her gruptan bir kişi 
anlatan olacak. Diğerleri de merhametle ilgili anlatılan durumu bilmeye çalışacak. Tabii ki bunu 5 dakika içinde yapmalılar ve anlatan sadece bedenini 
el, kol ve yüz ifadelerini kullanarak anlatmalı. Konuşmak ise yasak! 

Bilen grup 10 puanı kapar. Bu arada puanınızı daha çok artırmak ve birinci 
olmak istiyorsanız, 5 dakikadan daha kısa sürede bilip zamanınızı o duruma 
uygun merhamet davranışları söyleyerek artırabilirsiniz. Her doğru merhametli 
davranış için 3 puan sizin olacak. Örneğin elleri titreyen yaşlı çıktı ve beden 
dilinizle, konuşmadan anlattınız. Hiç vakit kaybetmeden saymaya başlıyorsunuz: 
“Sık sık ziyaretine gideriz.”, “Bir ihtiyacı olup olmadığını sorar, yardım ederiz.” 
“Ellerinden tutar, gözlerinin içine bakarak tebessüm ederiz.” “Yemek yemesine 
yardım ederiz.” vb. Kaç tane bulmuşuz? Örneğin 4 tane, yani Hx3-12 puan cepte. 
Haydi bakalım, kolay gelsin hepinize. Bakalım hangi grup birinci olacak. Başarılar... 
Peygamberimiz, “Rabbiniz gerçekten çok merhametlidir. Kim içinden bir iyilik 


yapmayı geçirir de onu yapmazsa, ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa, 
on katından yedi yüz katına, hatta kat kat fazlasına kadar iyilik sevabı yazılır. 
Kim de içinden bir kötülük yapmayı geçirir de onu yapmazsa, ona bir iyilik 
sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa, bir kötülük günahı yazılır veya Allah onu siler.” 
(Dârimi, Rikâk, 70) buyuruyor. Sizce bu oyun ile bu hadis arasında ne benzerlikler 


var? 
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Zavallı Çok $usamış! 


Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) sahabilerine zaman zaman güzel hikâyeler anlatırdı. Onlar da acaba bu hikâyeden ne ders çıkarırız diye bunu 
dikkatle dinlerlerdi. Bu hikâyelerden biri şudur: 

“Bir zamanlar adamın biri yolculuğa çıktı. Sıcak havada uzun bir yolculuktan sonra çok susadı. Nihayet bir su kuyusu buldu. Fakat kuyunun suyu 
bayağı derindeydi. Oradaki ipi beline bağlayarak kuyunun içine sarktı ve kana 
kana su içti. Tam dışarı çıktığı sırada bir köpeğin, susuzluktan dili bir karış 
dışarı çıkmış, solumakta olduğunu gördü. Hayvancağız su bulamadığı için 
nemli toprağı yalayıp duruyordu. Adam kendi kendine: 

— Zavallı hayvan, o da benim gibi çok susamış, dedi. 

Köpeğe merhamet etti, onun hâline çok acıdı. Zahmetli ve yorucu da olsa 

tekrar kuyuya indi ve ayakkabısına su doldurup yukarı çıktı. Zavallı hayvana 
suyu verdi. Hayvancağız suyu kana kana içti. Sonra kendisine su veren adama 

teşekkür eder gibi baktı ve oradan uzaklaştı. 

Bu adamın, bir köpeğe acıyıp su ikram etmesi Allah Teala'nın çok hoşuna gitti. 
Bu merhametli davranışı sebebiyle adamın günahlarını affetti ve ona cennet 

kapılarını açtı. i 

Hikâyenin sonunda sahabiler: 





— Ey Allah'ın Resülü! Biz de hayvanlara iyi davranınca sevap kazanır mıyız, 
diye sordular. Sevgili Peygamberimiz: 
— Canlı olan her varlığa yaptığınız iyilik karşılığında elbette sevap vardır, 


buyurdu. 
(Buharı, Şurb, 9; Müslim, Selam, 153, kaynağından hikâyeleştirilmiştir.) 





29. Yavru kuşların en çok ihtiyaç duydukları şey sizce nedir? 


3. Kendi ülkelerindeki savaştan dolayı başka bir ülkeye 
sığınan bu anne ve çocuk sizce en çok neye muhtaçtır? 


A, Çocuk ve annesi şu an ne düşünüyor olabilir? 





5. Yavru kuşlara, annelerinin şefkati ve merhameti 


olmasaydı neler olurdu? 


6. Annesinin kucağındaki çocuğun kimlerin merhametine ihtiyacı vardır? 








7. Buradaki anne ve oğulu, sizin evinizin kapısında otururken görseydiniz 
ne yapardınız? 
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8. Siz onlara yiyecek ve para ikram etseydiniz ne hissederlerdi? 


9. Sevgili Peygamberimizin, “Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki 
göktekiler de size rahmet etsinler.” (Ebu Davud. Edeb, 66) hadisindeki müjdeye 
ulaşmak için ne yapabiliriz? 














si: 


Medine'de kutlu bir bayram sabahıydı. Çocuklar 
en güzel elbiselerini giymiş, sokağa çıkmış, birbirleriyle bayramlaşıyorlardı. Herkeste bir sevinç, bir 
heyecan vardı. 

Sevgili Peygamberimiz de ashabıyla bayramlaşmak için evinden çıkmıştı. Çocuklar 
onu görünce coşkuyla etrafını sardılar. Bayramlaşmak için sıraya girdiler. Allah'ın 
Resulü her birinin başını okşadı. Tek tek çocukların bayramını kutladı. Onlara hediye 
ve şekerlemeler dağıttı. 

Çocuklar, teşekkür ederek neşeyle oyunlarına döndüler. O sırada Peygamberimiz 
az ileride, yalnız başına oturan bir kız çocuğu gördü. Küçük kız başını iki elinin arasına 
almış, için için ağlıyordu. Üstü başı perişan, elbisesi eski püskü, saçları dağınık ve 
yalınayaktı. Peygamberimiz kızın yanına giderek başını okşadı. 

- Yavrucuğum, bu bayram gününde neden ağlıyorsun, diye sordu. 

Küçük kız başını kaldırmadı. Sanki herkese küsmüştü. Peygamberimizi de tanımadı. 
Derin bir iç geçirerek: 

- Babamı hatırladım da onun için ağlıyorum, dedi. Babam geçen bayram bizimleydi. 
Ama artık yok. Son savaşta Peygamberimizle birlikte cesurca, yan yana dövüşürken 
şehit düştü. Onu çok özlüyorum. İnsan böyle yetim kalınca elbette ağlar. 

Peygamberimizin kalbi hüzün doldu. 

- Sil gözünün yaşını yavrucuğum, dedi. Kaldır başını, bak sana ne diyeceğim: İster 
misin senin baban ben olayım, Fatıma ablan, Ayşe de annen olsun? 

Küçükkız başını kaldırdı. Şaşkınlıklabu yumuşak sesin sahibine baktı. Peygamberimizi 
karşısında görünce sevinçle gülümsedi. Hangi çocuk böyle bir teklife hayır derdi ki? 
Neşeyle yerinden kalktı. Peygamberimizin elini tuttu. Birlikte yürüyerek eve geldiler. 

Peygamberimiz misafirini evdekilerle tanıştırdı. Küçük kızı gören ev halkını tatlı bir 
telaş sardı. Biri kızcağızın elini yüzünü yıkadı, diğeri saçını taradı, üzerine güzel bir 
elbise giydirdi, derken lezzetli yiyeceklerle donatılmış bir sofra kurdular ve “Tatlı kız, 
güzel kız.” diyerek onu başköşeye oturttular. 

Küçük kız sanki rüyada gibiydi. Sevincinden içi içine sığmıyordu. Sofradaki birbirinden güzel yiyeceklerle bir güzel karnını doyurdu. Yemekten sonra: 

- Ellerinize sağlık etendim. Allah sizden razı olsun, dedi. 


© 








Küçük kızın mutluluğu ev halkının da mutluluğu oldu. Bir yetimin yüzünü 
güldürmek dünyanın en güzel şeyiydi. Sonra eline biraz harçlık vererek oynaması için 
onu sokağa gönderdiler. 

Küçük kız bir kelebek gibi uçuyordu âdeta. Onu gören arkadaşları neredeyse tanıyamadı. 

- Küçük kız, n'oldu sana böyle? Ne kadar değişmişsin, diye sordular şaşkınlıkla, 

Küçük kız, elindeki parayı göstererek neşeyle güldü. 

- Benim de artık bir babam var, dedi. Hem de dünyanın en iyi babası. Bu harçlığı da 
bana o verdi. Sonra annem ve ablam da var. Saçlarımı onlar taradı, bu güzel elbiseyi de 
onlar giydirdi. Hepsi de beni çok seviyor, ben de onları çok seviyorum. 

Sevgili Peygamberimizin merhamet dolu kalbi, işte bir kez daha küçük yetim bir kıza 
yuva olmuştu. O, her zaman yetimlerin, yoksulların, kimsesizlerin babasıydı. 


(İbn-i Abdü'l-Berr, İstiab, |, 176, kaynağından hikâyeleştirilmiştir.) 
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Çocuk Zekâtı 


O gün öğretmeniniz zekât konusunu anlatıyordu. 
Peygamberimizin zekât ile ilgili öyle güzel hadisleri, 
Kur'an'da zekât verenleri müjdeleyen öyle ayetler vardı 
ki dayanamadınız. “Öğretmenim biz de zekât vermek 
istiyoruz.” diye atıldınız. Öğretmeniniz ise zekât vermek 
için büyümenizin ve belirli bir mal varlığınızın olması Fikale çi 
gerektiğini söyledi. Hepiniz “Amaaaaaaaaa!” diye üzülürken 
“Amaaa üzülmenize gerek yok, çünkü çocuk zekâtı var.” dedi. 


Hepiniz, “Nasıl yani, nasıl oluyor?” diye sormaya başlayınca, 


“Sizden yarın bir gün boyunca neler yaptıklarınızı yazıp gelmenizi istiyorum.” 
dedi. 








Kafanız karışmıştı, ne ilgisi vardı bir günde neler yaptığınızla zekâtın? “Neyse 


anlayacağız ne olduğunu.” deyip başladın yazmaya. Beni şetkatle büyüten anne 
ve babama kocaman bir “Günaydın!” derim, önce. Onlara daha fazla yük olmamak 
için, yatağımı toplar, kahvaltımı hızla yapar, sonra bulaşıklarımı kaldırırım. Evden 
çıkmadan önce gözleri pek iyi göremeyen meraklı nineme gazetedeki başlıkları 
okurum, merakı dinsin diye. Sonra hızla okul yoluna düşerim. Yolda tekerlekli 
iskemlesiyle gelen arkadaşımın kaldırıma çıkmasına yardımcı olur, yol boyunca güzelce muhabbet ederim. Okulda arkadaşlarımla oyun oynar, derslerini anlamayan arkadaşlarıma anladığımı anlatırım. Bir de okul çıkışı hasta arkadaşıma gider, hatırını 
sorarım, ödevlerimizi gösteririm. Evde ödevlerimi yapar, kardeşim ile oynarım. Ona 
yeni şeyler öğretmek çok hoşuma gider. Babam gelince terliklerini verir, kocaman 
sarılırım. Bilirim ki sarılınca tüm yorgunluğu geçer. 

Öğretmeniniz hepinizin bir gününü dikkatle dinledi. Sonra “Sizler ne kadar 
merhametli çocuklarsınız?” dedi. “Maşallah ailenize, çevrenize ilgiyle ve sevgiyle yaklaşıyorsunuz. İşte sizin bu şefkat ile yaptığınız yardımlar, hatır sormalar, sohbetler 
hatta ödevler bile zekât, sadaka yerine geçiyor. Yani Çocuk Zekât” vermiş olu- 


yorsunuz. Sizi tebrik ederim.” 


Senin de birden gözlerinin önünden annene, babana, kardeşine, ninene, 


arkadaşlarına yaptığın iyilikler geçse, kendini nasıl hissedersin? Neden? 





Bundan sonra çevrendeki diğer insanlara nasıl davranmayı düşünürsün? 












Beni Haksız Yere 
Oldürdü 


Sevgili Peygamberimizin hassas gönlü hiçbir insanın hatta hiçbir 














hayvanın bile acı çekmesine dayanamazdı. Kimsenin hayvanlara haksızlık 
etmesine müsaade etmezdi. 

Bir gün bir deve, Peygamberimize doğru koşarak geldi ve önünde 
durdu. Hayvancağız acı çeken bir insan gibi inliyor, gözlerinden yaşlar 
akıyordu. Peygamber Efendimiz onun başına dokundu, okşadı. Onun 
şefkatli dokunuşlarından sonra deve, masum bir çocuk gibi sakinleşti. 

Herkes hayretler içinde olanları seyrediyordu. Peygamberimiz: 

— Bu deve kimindir, diye sordu. Oraya doğru koşarak gelen bir delikanlı: 

- Benimdir, ey Allah'ın Resülü, dedi. Efendimiz: 
— Bu deve, senden şikâyet ediyor. Onu aç bırakmışsın ve acımasızca 
çalıştırmışsın. Allah'ın sana bir emaneti olan ve senin hizmetini gören bu 
> hayvana eziyet etmekten korkmuyor musun?” diyerek hayvanlara nasıl 
y merhametli olmamız gerektiğini bizlere gösterdi. (Ebü Dâvüd, Cihâd, HU) 

Yine bir yolculuk sırasında sahabiler, yuvasında iki kuş yavrusu gördüler. 
Yavruları sevmek için yuvadan aldılar. O esnada anne kuş, tepelerinde 

çaresizce dönmeye, uçmaya başladı. Bu hâli gören Efendimiz: 

— Kim bu zavallının yavrusunu alarak ona eziyet etti? Çabuk onun 
yavrularını geri verin, dedi. 

(Ebü Dâvüd, Edeb, 163-1644) 


Sonra şöyle ekledi: 








— Kim bir serçe kuşunu av zevki 
için, sırf eğlence olsun diye öldürür- 
se, kıyamet günü o serçe feryat ede- 


rek Allah'a şöyle seslenir: 






— Ey Allah'ım! Şu kişi beni haksız yere 






öldürdü, ondan şikâyetçiyim! 
(Nesâi, Dahâyâ, 42) 









Çocuklar ne duruyoruz, hemen başlayalım! 

Bir kişi çıkacak ve Hızır Acil Servis olacak. Diğer tüm çocuklar merhamet gerektiren 
bir durumun rolünü yapacaklar. Sonra da durumunu söyleyip “Merhamet eden yok mu, 
a dostlar?” diye seslenecekler. Düşen ve ağlayan bir çocuk, aç bir kuş olabilirler. 

Hızır Acil Servis olan kişi gelecek ve hepsinin ihtiyacını giderecek bir davranış 
söyleyecek ya da yapacak. Örneğin, aç kuşla yediği simidin kırıntılarını paylaşması. Daha 
sonra “Katıl bize” diyerek arkasına alacak. Her eğilip merhamet ettiği kişi arkasında 
toplanacak. 

Burada kural, merhamet isteyen kişiye ihtiyacı olan şeyi söylemek ya da yapmak. 
Eğer ona uygun bir şey söylemezse arkadaşının arkasına geçerek Hızır Acil Servise 
katılamayacak. Arkasına geçip, Hızır Acil Servisine katılan kişiler, arkadaşına merhamet 
etmede yardımcı ve destek olabilirler. 

Bir dakika içinde en çok arkadaşı arkasında toplayan kişi birinci olur. 

Haydi bakalım, kolay gelsin! 

Evet çocuklar, duygular bulaşıcıdır. Siz merhametle davrandıkça etrafınızdaki kişiler 
de merhametli davranmaya başlar. Zamanla koskocaman merhametli bir topluluk 
hâline gelebilirsiniz. Tek başına yola çıkıp 23 yıl sonra on binlerce sahabisini etrafında 
toplayan, kıyamete kadar da milyarlarca Müslümana önderlik yapan, en güzelmerhamet 
örneği Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) gibi. 

Haydi, o Zaman ne duruyoruz, iş başına! 


























Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz (s.a.s.) 
döneminde gerçekleşen bir olay değildir? 

a) Peygamberimiz (s.a.s.) bir kuşun 
yavrularını yuvasından alanları uyarmış. 
onları yerine koymalarını emretmiştir. 

b) Devesini aç bırakıp çok çalıştıran 

kişiyi, yaptığının yanlış olduğunu söyleyerek 
uyarmıştır. 

c) Karınca yuvasını ateşe verenleri, yaptıklarının yanlış olduğunu söyleyerek 

uyarmıştır. 

d) Leylek ve diğer kuşların tedavisi için 
Gurabahane-i Laklakan hastanesini 
kurdurmuştur. 


Yolda yürürken yanınızdaki küçük kardeşiniz 
önünüzdeki kediye taş attı. Ne yapardınız? 












a) Yaptığının doğru olmadığını söyler, onu 
engellemeye çalışırdım. 

b) Büyüyünce böyle bir şey yapmayacaktır. 
Şimdilik bir şey söylemezdim. 

c) Kedi kovalamak eğlencelidir. Ben de 
yerden taş alıp kediye atardım. 

d) Gülümseyerek yerden bir tane daha taş 
alırdım ve kediye atması için ona verirdim. 





Okula giderken, apartmanın önünde, tek başına 
yaşayan komşunuz Ayşe teyze ile karşılaştınız. 
Size hastalandığını söyledi. Ne yapardınız? 


a) Okula geç kalmamalıyım. Geçmiş olsun 
diyerek yoluma devam ederdim. 

b) Hemen eve dönüp anneme haber verir, 
Ayşe teyze ile ilgilenmesini isterdim. 

c) Geçmiş olsun derdim ve doktora gitmesi 
gerektiğini hatırlatırdım. 

d) Hemen bir ambulans çağrılmasını sağlar, 
onu hastaneye götürürdüm. 








4 Çok istediğiniz bir oyuncak için para biriktirdiniz 
ve onu almak için evden çıkmak üzeresiniz. Bu 
sırada anneniz mahalledeki ihtiyaç sahibi bir arkadaşınızın ailesine yardım toplayacaklarını söyledi. Ne yapardınız? 


li a) Annem, benden biriktirdiğim parayı 
isteyebilir. Hemen evden çıkardım. 

b) Oyuncağımı alıp geldikten sonra, geri 
kalan param olursa onu anneme verirdim. 
c) Tekrar para biriktirip o oyuncağı 
alabilirim. Paranın tamamını anneme | | 
verirdim. ) | > 
d) Oyuncağı bana, annemin alması W ( 
şartıyla paranın tamamını anneme verirdim. 


























İki gündür hasta olup yemek yiyemeyen kardeşiniz elma yemek istedi. Buna çok sevinen anneniz, 
elmayı apartmanınızın altındaki marketten sizin 
almanızı rica etti. Siz ise arkadaşınızla birlikte yarınki önemli bir sınav için ders çalışıyorsunuz. Ne 
yapardınız? 







a) Kardeşime elmadan başka bir şey isteyip 
istemediğini sorup hemen markete giderdim. 
b) Hemen markete gidip elma ile birlikte 

onun sevdiği başka şeyleri de alıp gelirdim. 

c) Ders çalışmaya bir dakika bile ara veremem. 
Daha sonra alabileceğimi söylerdim. 

d) Arkadaşımı bırakıp markete gitmem ayıp 
olur. Anneme daha sonra alabileceğimi 
söylerdim. 














Aşağıdakilerden hangisi kendisine merhamet 
eden bir öğrencinin davranışıdır? 






a) Hafta içi verilen ödevleri yorgun olduğu 
için hafta sonuna bırakmak. 

b) Ertesi günkü sınavına sabahtan akşama 
kadar ara vermeden çalışmak. 

c) Gözleri ve başı ağrıyıncaya kadar 
televizyon izlemek. 

d) Akşam erken yatıp, sabah erken 
kalkmak. 



















Aşağıdakilerden hangisi merhametli bir çocuğun yapacağı bir davranış değildir? 


a) Yeni doğan kardeşi her ağladığında 
annesine haber vermek. 
b) Defterini karalayan üç yaşındaki 


kardeşini sadece uyarmak. 

c) Çok televizyon izleyen kardeşini daha 
fazla izlemesin diye odasına kilitlemek. 
d) Yolda gördüğü kedi yavrusuna evden 
süt getirmek. 

















Her işimize Allah'ın ........ ve ........ isimleriyle başlarız. 
Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Bu sayede 
ağaçlar meyve verir, anne babamız bizi sever, 
yaralı kediye acıyıp ......... gösteririz. Doğru yolu 
bulmamız için kitap ve peygamber göndermesi 
de Allah'ın biz kullarına olan .......... nden dolayıdır. 
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi kelimeler 
gelmelidir? 





a) Rahman, Rahim, merhamet, şefkati 
b) Rahman, Rahim, şefkat, merhameti 
c) Rauf, Rahim, sevgi, şefkati 

d) Rahman, Rahim, sevgi, şefkati 

















Merhametli Olursam 
Ne Kazanırım? 





çevreme iy 
güzellikleri S 
olurum. 


rÜK, rnutlu 







Kalbim ferahlar ve 
huzurla dolar, 
etrafıma 

neşe saçarım. 


ahirette kazanan 











Si 
e len UZak, huzur 
Uy 


olurum, 















Merhametli Olmazsam 
Ne Kaybederim? 





Kalbim katılaşır. 


€nc İlle sirim 


Merhametsizlik 
etrafımdaki insanları 
kötü görmeme, 
suçlamama 
ve hatalarımı 
göremememe sebep 
olur. 





Allah'ın merhametinden 
ve mükâfatlarından 
uzak kalırım. 


Ruhen rahatsız olur, 
sağlıksız bir hayat 
yaşarım. 










Biliyor musun Busün Ne Oldu? 


Sevgili Peygamberimizin (s.a.s.) aile bireyleri de tıpkı kendisi gibi çok 
cömert ve merhametliydi. Kendi evlerine gelen ihtiyaç sahiplerine mutlaka 
yardım ederlerdi. Peygamberimizin evine bir şey istemeye gelen kişi eli boş 
dönmezdi. Zaten çoğu zaman bir yemek yaptıklarında komşularını ve fakir 
aileleri de düşünürler, pişirdikleri yemekten onlara da ikram ederlerdi. 
Hz. Aişe annemiz de böyle son derece merhametli ve eli açık bir hanımefendiydi. Ne zaman bir muhtaç kimse görse hemen elindekini avucundakini 
ona verirdi. O kimsenin, ne kadar fakirlik içinde olduğunu düşünür, yüreği 





















sızlardı. 
Bir gün başından kendisini çok etkileyen bir olay geçti. Sevgili Peygam- 


berimiz akşam eve geldiğinde yaşadıklarını heyecanla anlatmaya başladı. 

- Ey Allah'ın Resülü biliyor musun bugün ne oldu? 

- Anlat bakalım ey Aişe neler oldu? 
- Gün içinde kapımız çaldı. Baktım iki kız çocuğunu sırtına almış, zayıf ve bitkin 
bir kadın var. Çocukların aç olduğu da her hâlinden belli. 
- Sen ne yaptın? 

- Hemen evi aradım taradım ama yiyecek bir şey bizde de yoktu. Bir kıyıda 
kalmış sadece üç hurma buldum. “Bizde de başka yiyecek yok, keşke size daha 
güzel bir yemek ikram edebilseydim” diyerek hurmaları ona verdim. 


- Peki, kadın ne yaptı? 
- Sırtındaki yavrulara birer tane verdi. Çocuklar hurmayı 


çabucak yediler. Kadıncağız son hurmayı da tam kendi ağzına 
koyacakken çocukların ikisi birden ellerini hurmaya uzattı. 
Kadın, bir anne merhametiyle gülümsedi ve hurmayı kendisi 
yemeyerek iki yavrusuna paylaştırdı. Ey Allah'ın Elçisi, ben 
o kadının merhametine ve fedakârlığına hayran 
kaldım. 
- Ey Aişel Allah Teala o kadının bu güzel merhameti ve fedakârlığı sebebiyle inşallah onu cehennemden uzaklaştırmış ve ona cenneti nasip et- 








MİŞLİK. 





(Müslim, Birr, 148 kaynağından hikâyeleştirilmiştir.) 
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Malzemeler: Çocuk sayısınca bardak, iki büyük sürahi ve su. 


İki gruba ayrılalım ve bardaklara su dolduralım. Boş sürahiler ortada olacak şekilde 
gruplar etratına halka şeklinde otursunlar. Birinci gruptaki çocuklar sırayla bardağı 
tam içecekken suya ihtiyacı olan bir durumu söylesin. Örneğin, “Dünya'da susuzluktan 
ölen çocuklar var. Ne yapayım? Bana nel” diyerek suyu içecek. Ancak bir kuralımız var. 
Herkes farklı bir durum söylemeli, aynı şeyler söylenemez. Bunu unutmayalım. Hayal 
gücünüze göre değişik durumlar da söyleyebilirsiniz. Kuruyan bir çiçek, ağlayan bir 
bebek, öksüren yaşlı teyze, boğazı kuruyan öğretmen... 

Sıra geldi ikinci gruba. Onlar da aynı şekilde durumlar söyleyecekler, ancak sonunda 


|» 


“Sana kıyamammm!” diyerek bardaklarındaki sudan boş sürahiye bir miktar dökecekler. 
Örneğin, Afrikalı bir çocuk susuz, bana bakıyor. “Sana kıyamam!” Kızgın güneşin altında 
bir işçi terler içinde çalışıyor. “Sana kıyamam” Dili dışarıda bir köpekçik susuzluktan 
baygın baygın duruyor. “Sana kıyamam!” gibi... 

Birinci grup su ihtiyacını giderdi mi? Peki ikinci grup? Aramızda susuz kalan olmadı, 
hepimiz su içtik. Ya sürahiler ne durumda? Ne yapayım, Bana ne, diyenlerin sürahisi boş. 
Hiç su yok. Bir daha su içmek isteseler içemezler. Başka bir yerden bulmak zorundalar. 

İkinci grubun sürahisine bakıyoruz. Onlarınkinde su var. Merhamet edip, Sana 
kıyamam!” dediler ve ellerini uzattılar, anlattıkları duruma. O merhamet bir yerde 
birikti, birilerinin ihtiyacını giderdi. Aslında merhamet ederken kendi gönül kaplarını 
yani sürahilerini doldurdular. Şimdi susadıklarında başka bir yerden su almalarına ihtiyaçları yok, oradan içebilirler. 

Merhametli davranan kişi hem etrafını ferahlatır hem de kendisi terahlar ahiretini, 
yani geleceğini garanti altına alır. 

Peki, suyunuzu şimdi mi yoksa birazcık oyun oynadıktan sonra mı içmek istersiniz? 
Siz nasıl isterseniz? 














Alleh*'ın Güzel İsimleri 


rek) er - Rahman 


Dünyada var olan her canlıya karşı merhameti çok 






ama çok olan, onların ihtiyaçlarını en güzel şekilde gi- 






deren, demektir. 


Allah Rahman'dır ve tüm canlıları merhametiyle sa- 






rar. Bizleri en güzel şekilde yaratır ve bu şekilde zorlan- 






madan yaşarız. Parmaklarımızı öyle orantılı yaratmıştır 


ki rahatlıkla nesneleri tutabiliriz. Hatta nesnelerin par- 





maklarımızın arasından kayıp düşmesini engellemek 






için sürtünme oluşturan parmak izlerini bile yaratmış. 






Yiyecekleri rahatlıkla parçalayalım, midemiz çok yorul- 





masın diye ağzımıza dişlerimizi, dilimizi, tükürük salgı- 






sını yerleştirmiş. Böylece midemiz asitik yapısıyla besin- 





leri öyle güzel eritir ve bağırsaklarımız zorlanmaz. 









Bağırsaklarımızı da yararlı maddeleri kanımıza; zararlı maddeleri de dışarı atabilelim diye sindirim siste- 









mimizin bir parçası olarak yaratmış. Baksanıza merha- 


e 
ün 


metli Rabbimiz, yarattığı organları bile merhametli ya- 






> 


ratmış. Hepsi birbirine kolaylık sağlıyor, aksatmadan 





işlerini yapıyorlar. Ne güzel 





Daha bitmedi, kurbağalara uçan sinekleri rahatlıkla 












ge yakalayabilmeleri için uzun diller vermiş. Onlar doyarken ,se 
4 


© biryandan da sineklerin çoğalıp dünyada sıtma hasta WE 
lığının yayılması engellenmiş. Böyle daha çok örnek var. 
Saymakla bitiremeyiz. Ne muhteşem! 

Rahman olan Allah'ımız, öyle merhametli ki merhamet 
ettiklerinde ayrım da yapmıyor. Zengin mi, takir mi, güzel mi, çirkin mi, iyi mi, kötü mü bakmadan merhamet 
gösteriyor. Biz insanlara örnek oluyor. Nasıl mı? O'na is- 
“> yan eden kullarınaiman eden kullarına verdiği her seyden SR 
a verir. Aynı havayı, aynı suyu, aynı yiyecek, giyecek, < 
güzellik, sağlık, güç... Yeter ki dünyadayken kendilerini 
yaratan Allah'ı tanısınlar. Gerçek merhametlinin kim olduğunu anlayıp iman etsinler ve cennete girebilsinler 
diye. Böylece Rabbimiz, karşılık beklemeden, merhametli olmayı öğretir bize. Gerçek büyüklüğün ne olursa ol- 
© sun merhametli olmak olduğunu anlatır. 


Ne mutlu ki er-Rahman ismini bilen kişi, ayrım yapma- 


dan herkese merhametli davranır. Rabbinin de kendisine 
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A 


merhamet edeceğini bilir. 

Rahman olan Rabbin gibi merhametli ol, müjdelen iki 
Dis 
Z ' cihandabolbol. 


Bizler Rabbimizin er-Rahman ismini çokça anarsak, 
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ey. etrafımızdaki canlılara merhametli davranırsak çok çok «se 
Kö 


SE“ sevilir, sayılırız. 
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Allah'ın 













ON er - Rayf 


Çok şefkat ve merhamet gösteren, 
yardım ve kolaylık sağlayan demektir. 
Allah Rauf'tur engelli kullarına hayatlarını 
kolaylaştıracak başka özellikler vermiştir. 
Örneğin göremeyen insanlar görenlere 
göre daha iyi işitir, derileriyle daha hassas 


bir şekilde hissederler. 
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YLaslİ el - Gaffar 


Kullarının günahlarını bağışlayan demektir. 
Allah'ımız o kadar merhametlidir ki, ne 
kadar çok hata yaparsak yapalım, tekrar 
tekrar bizleri affeder. 


Yeter ki samimi ve dürüst olalım. 


CN 
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b hatalarını, ayıplarını bilir ama kimseye 


Merhamet eden ve çok affeden 
demektir. Çok merhametli olan 


Allah'ımız bu ismiyle bizlerin en gizli 


bildirmez, gizler. 
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er-Rahman olan Allah'ım! Ey çok merhametli olan 
Allah'ım, sen nasıl çok merhametliysen bize de 
yeryüzündeki bütün canlılara öyle merhametli olmayı 
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şefkat ve merhamet dolu bir kalbimiz olsun. 
Böylece sonsuz, uçsuz bucaksız cennetlerine girelim. 
er-Rahman olan Allah'ım! Kalbimizi kıranlara, canımızı 
acıtanlara, haksızlık yapanlara karşı bizleri merhametli 
eyle. Hem onlar öğrensinler şefkati, hem biz senin 
şefkatini görelim. Amin! 
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nasip et! Senin fakir, kimsesiz ve muhtaç kullarına karşı 4 Pe 
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Çukurova Belediyesinin desteği ile 


Doğayı Hayvanları Koruma Derneği (DO- 
HAYKO) tarafından Türkiye'nin ilk kedi 
evi Adana'da kuruldu. Kedi evi, kedilerin 
soğuk havalarda rahatlıkla girip çıkabileceği fakat insanların ulaşamayacakları 
bir tarzda yapıldı. 

Derneğin genel sekreteri Nesrin Çıtırık, karınları aç olan kedi ve köpeklerin insanların peşinden gittiğini veya kapılara 
dolandığını, bu sırada hayvanların tekmelendiğini, taşlandığını ya da kaynar su dökülerek uzaklaştırılmaya çalışıldığını bildirdi. Kedi Beslenme ve Sığınma Evi Pro- 


jJesi'nin de hem hayvanları insanların 


le 
ANMIZ 


GÜZEL 
ÖRMEK 
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şiddetinden korumak hem de onların 
kişilere vereceği rahatsızlığı önlemek amacıyla geliştirildiğini söyledi. 

Parkın bir köşesine konan kedi evinin 
anahtarı gönüllülerde bulunacak ve oraya 
mamalar konulacak. Böylece mamaların 
farklı yerlere konulmasıyla ortaya çıkan 
çevre kirliliğinin de önüne geçilecek. 

“Vicdanı gelişmiş bir toplumun en 
önemli göstergelerinden birisinin de hayvanların hayat hakkına sahip çıkılması, 
onlara merhamet ve şefkat göstermiş olmasıdır.” diyen Nesrin Çıtırık, kedi evinin 


açılışına bütün vatandaşları davet etti. 


Merhamet, Ha gayret! 
Kalp Kırdı, Affet! 
Kızdırdı, Azlet! 

Boş Kaldı, Lüttet! 


Aç kaldı, El et! 
Az kaldı, Sabret! 
Uz kaldı, Azmet! 











Evet arkadaşlar, yeni bir Kulüp kurmaya hazır mısınız? Kulübümüzün 
adı “Merhametli Çocuklar Kulübü.” Bu kulübümüzün bir de "Acil Yardım 
Servis'i var. Bu servis ile tabiat, insanlar, hayvanlar, yardıma ihtiyacı 
olanların ne olduğuna, nasıl olduğuna bakmadan hemen yetişiyorsunuz. 
Onlara yardımda bulunup, yanlarında bulunuyorsunuz. Nasıl mı? 

Sıcaktan kurumuş bitkileri bulup su vermekten, aç hayvanlara su ve 
yem çanakları hazırlamaya; düşen arkadaşlarınıza el uzatmaktan, Kendi 
hatıranızı anlatarak rahatlamaya kadar... Daha bitmedi, size dar gelen 
ama giyilebilir Kazak ve montlardan bir Koli oluşturabilir, üşeyen çocuklara 
ulaştırması için Okul Aile Birliğine, Kızılay'a ya da belediyelerin yardım 
birimlerine ulaştırabilirsiniz. Okulda ya da mahallenizde zor durumda birini 
gördüğünüzde acil durum ilan edip hemen yardımına Koşabilirsiniz ve daha 
birçok şey. 

Aşağıdaki bildirgeyi sizler için hazırladık. Kulüp olarak orada yazılı 
olanları gerçekleştireceksiniz. Zamanla #arklı maddeler de ekleyebilirsiniz 
tabii. Şimdi Kendinize bir İogo hazırlayın ve her hafta en aktıf ve merhametli 
Üyenizi seçip, İogoyu ona verin. Bakalım “En Merhametli” logosu size ne 


zaman gelecek? 
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Merhametli Çocuklar Kulübü 
Bildirgesi 





6) Bu kulübe merhametli olan herkes üye olabilir. 

6) Üyeler gördükleri sıkıntılı ve zor durumları hemen kulübe bildirmeliler. 
6) Kulüp üyelerinden seçilen “Acil Yardım Servisi” görevlileri bildirilen sorunlara acilen gidip yardım eder, destek olurlar. 

6) Kulüp üyeleri küçülen eşyalarından, oynamadıkları oyuncaklardan, fazla 
kırtasiye malzemelerinin temiz ve kullanılabilir olanlarından toplayarak 
ayrı ayrı koliler oluştururlar. Büyükleri nezaretinde okul âile birliklerine, 
belediyelere bildirerek ihtiyacı olan yerlere ulaştırırlar. 

6) Sınıfta düşük not olan arkadaşlarına giderek derslerinde yardımcı olur, 
yanlış yaptıkları soruların doğru çözümlerini gösterirler. 

63 Büyüklerinin belirledikleri mahalledeki yaşlı ve hasta kimselere ziyarette bulunurlar. 

6) Okulda yakınını kaybetmiş arkadaşlarına “Allah sabır versin.” diyerek 
yalnız bırakmaz, destek olurlar. 

6) Yaralanan, düşen, hastalanan arkadaşlarına ilk yardım ve geçmiş olsun 
desteği verirler. 

63 Okul ya da sınıf arkadaşlarının kırtasiye eksikliklerini “Bugünlük Kullanabilirsin” kutusundan gidermelerini ve herkesin bu hizmetten faydalanmasını sağlar. 

6) Çevrelerindeki sokak hayvanları için su ve yemek artıklarından yem 
bırakabilecekleri yerler yaparlar. Düzenli bir şekilde kontrol ederler. 

6) Kaba ve hakaret içeren davranışlarda bulunmazlar. Bencilce hareket 
etmezler. 

6) Bu bildirge her üyede bulunur. Aykırı davranışlarda bulunanlar için 
grup üyelerince oylama yapılır ve üyeliği düşer. 
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Kulağını? 





Bahçeyi mis gibi kokular sarmalamış. “Aman anam, bu da ne?” diyen 
Keloğlan kokunun peşine düşüp çardaktaki tencerenin başına geçmiş. 


ji 


“Heh heyttt anamın sarması!” diye basmış narayı. Kalem gibi incecik ne de 


güzellermiş, tam bir tanesini alacakken elinin üzerine yapışmış, beş kardeş. 


ii 


“Ellerini yıkamadan, sofraya oturmadan yenir mi nimet, aceleci oğlum!” diye 
Keloğlan'ı kovalayıvermiş, annesi. Ellerini yıkayan Keloğlan yine tencerenin 
başında soluklanmış. O da ne, bir karınca sürüsü ondan evvel niyetlenmez mi 
tencereye? “Sizi gidiler sizi, nereyeeeel” diye basmış parmaklarını üzerlerine. 
Bu sefer kulağında bir acı, basmış bizimki feryadı. Annesi kulağını çekerken 


“Be merhametsiz oğlan, ne istersin küçücük karıncadan. Rızkının peşinde 





gariban.” diye bağırmış. “Aman be ana, küçücük bir karıncadan mı bu ceza?” 
deyince “Haksız yere bir serçeyi veya daha küçük bir hayvanı öldüren insandan 
Allah bunun hesabını mutlaka soracaktır.” (Nesai, Dahaya, 42) demiyor mu Hz. 
Peygamber? Merhametli Rabbimin kulu, şetkatli peygamberimin ümmeti değil 
misin sen?” deyince anlamış hatasını, almak için anasının gönlünü “Tamam 
anam, düşünemedim, kızma. Ver de bir iki tabak, götüreyim, komşu dedeyle, 


neneye.” 








Annesi sarmaları verdi eline, çıktı bizimki mahalleye. Yolda aç kediye bir 
tane, kendisiyle kel diye dalga geçen çocuklara birer tane, ağlayan ufaklığa 
bir de derken yarılandı sarmalı tencere. Yaşlı neneyle, dede, “Hayırdır Keloğlan, 
dayanamadın yedin mi yine ?” diye gülüşünce “Ammannn ne dersiniz, kulağımın 
acısı hâlâ yerinde. Hiç yer miyim canım? Merhametli Rabbimin kulu, 
şetkatli peygamberimin ümmetiyim ben. Veriverdim 
gelirken imrenenlere.” demiş. 


Anlatmalık fıkra olmuş, mahalleye. 








Balkonunuzda bulunan küçük bir dolabı yeni aldığınız 
oyuncakları saklamak için odanıza götürecektiniz. Ancak 
bir kırlangıcın bu dolap üzerine yuva yaptığını gördünüz. 
Ne yapardınız? 


a) Birkaç gün beklerdim. Kuş gilmediyse yuvasını 
bozar, dolabı da odama taşırdım. 

b) Kırlangıç elbette başka bir yerde yuva yapacaktır, 
Dolabı alabilmek için onu korkutup kaçırırdım, 

c) Oyuncaklara şimdilik baska bir yer bulurdum. 

Dolabı da kırlangıç göç edip gittikten sonra alırdım. 
d) Yuvayı bozup dolabı odama taşırdım. Sonra vaktim 
olursa ona bir yuva yapardım. 





Anneniz grip olmuş ve oldukca halsiz görünüyor. Ertesi 
gün gelecek olan yakın arkadaşlarınız için hazırlık yapmak 
Üzere mutfağa girdi. Ne yapardınız? 


a) Anneme, o isterse arkadaşlarımı arayıp 
buluşmamızı erteleyebileceğimi söylerdim. 

b) “Yardımcı olabileceğim bir Sey var mı?” diye 
sorardım, 

c) Hasta olmasına rağmen hazırlık yapıyor olması beni 
çok sevdiğini gösterir Ona teşekkür ederdim. 

d) Arkadaşlarımı arayıp buluşmamızı ertelerdim. 
Annemden ge yatıp dinlenmesini isterdim, 
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Öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla birlikte piknik yapmak 
için gittiğiniz ormandan ayrılmak Üzeresiniz. Bir ağaç 
fidanının kökünden sökülüp atılmış olduğunu fark ettiniz, 
Otobüsünüz de kalkmak üzere, Ne yapardınız? 


a) Bunu yapanın kim olduğunu bulması için 
öğretmenime haber verirdim. 

b) Fidanı tekrar dikmek icin arkadaşlarımdan ve 
öğretmenimden yardım isterdim. 

c) Otobüsü kaçırmamak için fidan, yanıma alıp, eve 
götürürdüm. Evde bir saksıya dikerdim. 

d) Ormanda bir ağaç fidanının kopmuş olması sorun 
değildir. Otobüsü kaçırmamak icin acele ederdim. 
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Merhametli insan ne kazanır? 





a) Arkadaş gruplarında ve toplumda saygınlık kazanır, 
b) Sıraya girmeyi gerektiren yerlerde öncelik kazanır. 
c) Merhamet ile ilgili öğütler verme hakk, kazanır, 

d) İnsanlara örnek gösterilme hakkı kazanır. 
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Arkadaşınız, sınavdan bir gün önce hastalandığı için derş 
çalışamamış. Sizden sınaV esnasında kendisine kopya vermenizi istiyor. Ne yapardınız? 


a) Ona çek acırdım. İstediği gibi sınavda kopya 
verirdim. 

b) Ona çok acırdım. Ancak öğretmenim görebileceği 
için kopya vermezdim. 

c) Kopya verirsem diğer arkadaşlarımın hakkına girmiş 
olacağım için istediğini yapmazdım. 

d) Sınava çalışmayı son güne bırakmamalıydı, Hatasını 
fark etmesi için kopya vermezdim. 
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Bir arkadaşınız sınıf kütüphanesinden okumak için eline aldığı kitabın kapağını yanlışlıkla yırttı. Kimseye göstermeden 
yerine koyduğunu fark ettiniz. Az ilerinizde birkaç arkadaşınız da var, Ne yapardınız?” 


J8 a) Çok kızardım. Yüksek sesle yaptığının doğru 
olmadığını söylerdim. 
b) Kitabı yerinden cıkarıp önüne koyardım ve yenisini 
alması gerektiğini söylerdim. 
c) Oan bir Sey söylemezdim. Ancak öğretmenim kimin 
yaptığını sorarsa söylerdim, 
d) Yalnız olduğu bir zaman yanına gidip yaptığını 
gördüğümü söyler ve uyarırdım. 





7 


Yapmış olduğunuz bir hatadan dolayı sizi öğretmene 
Şikâyet eden bir arkadaşınız, okul bahçesindeki yeni boyanmış banka oturmak Üzere. Siz de onu gördünüz. Ne 
yapardınız? 


a) Banka oturduktan Sonraki yüz ifadesini görmek için 
izlemeye devam ederdim. 

b) Kendimi onun Yerine koyar, üzerinin boya olmaması 
İçin uyarırdım. 

<) “Bankın boyasını bozdu ” diyerek hemen 
öğretmene Şikâyet ederdim. 

d) Bankın boyası, onun Üzerine birazcık bulaştıktan 
sonra uyarırdım. 





8 


Dedenizile birlikte otobüste oturarak yolculuk ediyorsunuz 
BU sırada otobüse kucağında bebeği olan bir anne bindi. 
Ne yapardınız? 


a) İçimden bir başkası yer versin diye dua ederdim. 
b) Bir başkası yer vermezse ben yer verirdim. 

©) Ben çocuğum. Otobüste ayakta duramam. 
Başkasının yer vermesini beklerdim. 

, Kalkıp hemen yer verirdim. 





Nerede görsen gönlü 
kırık, merhem ol. 
Öyle mazlum yolda 
kalsa. yoldaş ol, 
(Ahmet Yesevi) 


İnsanın merhameti, 
Yumuşaklığı ve cömertliği 
kendisini 
düşmanlarına bile 
sevdirir. 
(Sadi Şiraz) 
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Kucak açmak: 


İhtiyaç sahibine sığınacak 
yer vermek, onu korumak, 
merhamet göstermek. 


















NAEDNBAOS GÜN 


sloln rlıjrlklefrla plale 
imla nfelplelafnlı Efrja 
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Mi. 


Aşağıdaki kelimeleri tabloda yukarıdan aşağı, soldan sağa ve çapraz bulduktan 


sonra geri kalan harfleri birleştiriniz. Bakalım hangi ayet-i kerime ortaya çıkacak. 


— RAHMET — İNSAFSIZ — YUFKA YÜREKLİ 
—1 ACIMAK —1 GAZAB —a KATI YÜREKLİ 
—a RAHMAN —a HİLM —a ZULÜM 


—a VİCDANLI —a RİFK 


çev" büy 





€EViP 


Aşağıda “merhamet” ile ilgili bazı kelimelerin hartlerini karışık olarak verdik. Bunları bulup 
sayılara denk gelen harfleri yerleştirerek hadis-i şerif'i bulabilir misiniz? 


WMRAH — Acıyan merhamet eden 
URFA — Şefkat sahibi 

Gil 

KAFŞEl —ı Acıma ve sevgi duygusu 
EE 5 EK 

TAKRİK — Sevecenlik, acıma duygusu 
RS 

SAFİNLİ — Hakkını vererek davranan 
Ki b ii si 

FİKŞÜM — Şefkatli, acıyan 
Li. 


SİZMAACI — Acıma duygusu olmayan 


ii ii ipe > 
İZEYET —- Zulüm, sıkıntı 


EE 
İMLAZ —s Acımasız davranan, zulmeden 


iii 4 a 





Hadis-i Şerif 


0000000010900000900 
00000000100009000 


(Müslim, Fedail, 65) 














Bulmaca Cevap Anahtarı 


sloln/eieirixlelrla plalç 

mlajnlelofelAlnltlefrl 

DİEİN| o | eee 1): 

wlelBli fr İRİ 
Yy 






G) 





İRİ 





Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti 
tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. 
(Beled süresi, 90/17,18. ayetler) 


Eslenceli Test 1 Cevap Anahtarı 
Id-2a-3b-Lc-5a- 6d - /c-B8b 
Deserli Test 2 Cevap Anahtarı 
le - 2d - 3b - Ha - 5c - 6d 7b- 8d 


Bilmece Cevap Anahtarı 


1. Yufka yürekli 2. Rahmet 3. Acımasız 


Evir Çevir Bul Cevap Anahtarı 


İİNİSİafrfLfi 
zl i (9) 
N 





Eİzli GjelT 
ZALİM 


Hadis-i Şerit Cevap Anahtarı 
MEXRİHİAİMKEKTİ KENTAMKENYİ ESME) 
WİEİRİHİAİMKEKTİ KOL XUJNİM AZ) 


(Müslim, Fedail, 65) 


